
Mijn naam is Nour 

Mijn naam is Nour en ik ben een trotse vrijheidsambassadeur. Ik vind het leuk 

om anderen te vertellen over vrijheid en waarom dat belangrijk is. 

 

Vrijheid is voor mij 

Vrijheid betekent voor mij vooral dat ik vrij kan rennen en bewegen, net zoals 

een hond die zonder touwtje lekker rond kan lopen. Vrijheid is lekker bewegen 

en doen wat ik wil. 

 

Ik ben een trotse vrijheidsambassadeur omdat 

Ik ben trots omdat ik graag wil dat andere kinderen ook net zo vrij kunnen zijn 

als ik. Iedereen moet zelf kunnen bepalen wat en wanneer ze iets willen 

vertellen of doen. 

 

Ik voelde me eens niet vrij 

Ik voelde me niet vrij toen ik stil moest zitten en niet kon bewegen. Dat vond ik 

niet fijn, omdat ik liever vrij wil spelen en bewegen. 

 

Ik heb me het meest vrij gevoeld toen 

Ik voel me het meest vrij als ik met mama, Quinty en Bonny speel. Ook als ik 

met mijn vrienden speel, bijvoorbeeld als we 'dokter' of 'kindje' spelen, voel ik 

me heel vrij en gelukkig. 

 


